
1 

NIEUWSBRIEF EN GEBEDSPUNTEN 

VAN STICHTING CORNERSTONE 

JULI 2023 



2 

INHOUD 

Persoonlijk Bericht van Sifra Essid 

De Zegen van Generaties - Sifra 

Vooruitblik - Micha 

Valkuilen en Valstrikken - Micha 

Groei in Israël - Beni 

Gebed voor Israël en de Volken 

Giften en Projecten 

Dank– en Gebedspunten 

Wonderen 

Gebedsverhoringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generaties 



3 

PERSOONLIJK BERICHT 
 

HET IS 1979.  
Ik woon met Mary-Ann, een huisgenootje in het centrum van Tunis. We 
leren Arabisch en werken zoveel als wij kunnen op allerlei manieren in 
evangelisatie. Het Egyptisch-Amerikaanse echtpaar waar Mary-Ann in 
dezelfde organisatie mee samenwerkt moet een jaar op verlof naar de 
Verenigde Staten.  
 
Voor de zomer delen zij ons mee dat er een ouder echtpaar uit de VS 
komt om hen te vervangen. Zij hebben namelijk aan huis een groep van 
Tunesische jonge mensen die voor het eerst het evangelie horen en 
waarvan sommigen net tot geloof zijn gekomen in Jesjoea. Die groep 
kan bij ons niet samenkomen omdat wij ongehuwde jongedames zijn. 
Daar moet volgens de culturele principes een echtpaar voor aanwezig 
zijn. De groep komt in hun huis in het geheim op zaterdag samen. 
Samenkomsten en evangelisatie zijn immers verboden. Het Egyptisch-
Amerikaanse echtpaar verteld dat het Amerikaans echtpaar een man 
van 80 jaar is en de vrouw 70 jaar. Beiden zijn nooit buiten de VS 
geweest en spreken alleen Engels. 

 
Mary-Ann en ik zijn verbijsterd. In de maanden daarna, voordat het 
Amerikaans echtpaar in september komt, maken wij er veel grapjes 
over. O.a. dat wij een bejaardenhuis voor Amerikanen gaan beginnen 
in Tunesië en dat wij een opleiding beginnen voor bejaarde zendelin-
gen die voor het eerst naar het zendingsveld gaan. 
Wat schetst onze verbazing als het echtpaar in september aankomt en 
blijkt dat zij sneller kunnen lopen dan wij? Open blik, open armen, open 
huis, gastvrij, vitaal. Zij spreken alleen Engels en dus moeten wij er zijn 
als er vertaald moet worden voor bijv. de loodgieter. Zij hebben hun 
huis open voor de Tunesische groep die samenkomt, ondersteunen 
door naar ieder persoonlijk te luisteren, zij bidden voor iedereen, 
dagelijks, en zijn een geweldige zegen.  
 
Eigenlijk functioneren zij als een vader en een moeder of als een opa 
en een oma, die wij niet hebben onder de gelovigen want er zijn alleen 
jonge mensen onder de gelovigen.  
Zelf heb ik mogen ervaren dat hun huis een vluchtheuvel was in de 
hectiek van alle dag, met de voortdurende druk van een islamitische 
samenleving. Wat een rustpunt en zegen thee te mogen drinken, je 
verhaal te vertellen en dat je dan met gebed en zegen weer op pad 
kunt! 
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           Algerije: gelovige in Jesjoea zijn is een dagelijkse strijd 

  

Doop van een wedergeboren vrouw 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
   
      Bid voor de jonge generatie 
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HET IS 7 MEI 2023 op een plek in het bos aan het strand. 
 
Overal zitten mensen, kinderen spelen, helaas ligt er ook overal afval.  
Micha en ik zijn meegereden in een auto van de gelovigen van de 
huisgemeente in Bizerte, die in het bos samenkomen.  
Wij delen onze persoonlijke verhalen; zingen onder begeleiding van 
You Tube aanbiddingsliederen en de kinderen spelen op de grond in 
ons midden. We bidden en luisteren naar het onderwijs van de leider 
en wat anderen te delen hebben van wat zij uit de Bijbel hebben 
geleerd.  
 

Dan begint Rim, moeder van 3 kinderen te delen dat het moeilijk is om 
moeder te zijn van een meisje dat naar de middelbare school gaat. Dat 
haar dochter de enige op school is die in Jesjoea geloofd. Dat het 
moeilijk is om haar dochter wegwijs te maken in gedrag van een 
gelovige in Jesjoea in een islamitische samenleving. Haar dochter mag 
nu geen korte broeken meer dragen, behalve thuis.  
Maar de Amerikaanse meisjes dragen als tiener nog wel korte broeken. 
Wat doe je als Tunesisch gelovige om een getuigenis te zijn in een 
islamitische omgeving? Respect voor de gevoelens van de mensen in 
die omgeving. Hoe zwaar is dat….  
Ik ken Rim eigenlijk nauwelijks want Mochtar had wekelijks zo niet 
dagelijks contact met haar man. Maar ik werkte en zij ook, beiden 
waren we kostwinners. Toch kijkt ze mij aan en zegt dat ik zo’n grote 
zegen voor haar ben en een voorbeeld.  
 

Ik krijg een flashback naar 1979 en besef dat zij geen moeder in het 
geloof heeft en haar kinderen hebben geen oma in het geloof. Mijn taak 
is: luisteren, open zijn, open armen hebben, bidden voor hen en hen 
zegenen in hun buitengewoon moeilijke situatie. 
De zegen van generaties! 
In het geïndividualiseerde westen zijn wij ons daar amper van bewust.  
Iedere leeftijdscategorie heeft weer een eigen doelgroep.  
 

In een samenleving waar weinig individualisme is en zij het woord 
privacy niet kennen hebben deze verschillende leeftijdsgroepen 
dagelijks intensief met elkaar te maken.  
En dat is ook de cultuur in de Bijbel en daarmee in het Koninkrijk van 
God. Iedereen doet ertoe, hoe oud of hoe jong ook en draagt zijn 
verantwoordelijkheid   binnen  de  gemeenschap.    En  als  wij  ons  als 
burgers in het Koninkrijk van God niet richten op de samenhang van 
generaties dan lopen we heel veel zegen mis. Zegen die God wel wil 
geven in de samenleving. 
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Ik verlang ernaar dat jullie beseffen dat deze bijeenkomsten in Tunesië 
en onze reis naar Tunesië een vrucht is van jullie gebeden en giften. 
Velen onder jullie staan al jaren achter ons werk, heel trouw. Na al die 
jaren zien wij dus jonge mensen die nadat zij tot geloof gekomen zijn, 
sommigen door bijeenkomsten in ons vroegere huis, nu volwassen 
gelovigen zijn.  
Zij staan achter Gods plan en zien de plaats van Israël in Gods plan, 
werken samen met Messiaanse gelovigen en verspreiden de 
boodschap van verzoening. Heel hartelijk dank voor jullie gebeden, 
toewijding en trouw, voor jullie financiële ondersteuning.  
 
Micha heeft voorgesteld dat wij hen helpen met onderwijs uit het 
Woord. Want dat is waar wij ons de komende tijd op willen richten met 
Stichting Cornerstone: onderwijs over het Koninkrijk van God. Zoals 
er in Mattheus 24: 14 staat: Deze goede boodschap van het Koninkrijk 
zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle 
volken, en dan zal het einde komen. Wat verlangen wij naar dat 
Koninkrijk van Vrede waar Jesjoea de heerschappij heeft! 
 
SIFRA ESSID 

DE ZEGEN VAN GENERATIES! 

Generatie is een belangrijk woord in de Bijbel. Er is zelfs een parasja 
naar genoemd, Genesis 25; 19 tot 28: 9. (De NBG vertaalt het 
Hebreeuwse woord generaties hier met: geschiedenis).  
 
Het Hebreeuwse woord ’toldot’ betekent: afstammelingen; loop van de 
geschiedenis of resultaten. Meestal wordt het woord gebruikt in de 
beschrijving van de geslachtsregisters. Als je de Bijbel doorleest 
verbazen wij ons over de grote hoeveelheid geslachtsregisters. Wij 
westerlingen denken: Is dit nu echt nodig? Maar het toont aan dat de 
geslachtslijnen waar wij uit voortkomen voor God heel belangrijk zijn.  
Belangrijk genoeg om de geschiedenis van de mens op te schrijven.  
 
Waar kwam Jesjoea vandaan? 
In Mattheus 1 staat het geslachtsregister van Jesjoea de Messias zo 
opgeschreven dat het zonder enige twijfel duidelijk is dat Hij uit de lijn 
van David komt.  
De getalswaarde van de letters David is namelijk 14 en dat wordt in 
Mattheus 1: 17 benadrukt. Dit geslachtsregister loopt terug tot 
Abraham. Het laat juridisch zien dat Jesjoea erfopvolger is van de troon 
van David. 
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In Lucas 3: 23 staat er een ander geslachtsregister, dat van Maria, dat 
teruggaat tot Adam. Het gaat over Jesjoea als mens, de herstelde 
Adam. 
 
Het woord ‘toldot’ komt het meest voor in het boek Genesis om de 
nakomelingen van personen te benoemen. In Numeri hebben we de 
telling van het leger in hoofdstuk 1 en in 1 Kronieken de registers van 
de stammen van het volk Israël. 
In Jesaja 40: 28 wordt JHWH genoemd: ‘een eeuwig God, Schepper 
van de einden der aarde’. Dat zet dit gedeelte van Jesaja weer in het 
perspectief dat Hij de oorsprong is van ‘de geschiedenis (toldot) van 
het ontstaan van de hemel en aarde, zoals ze geschapen 
zijn’ (Genesis 2: 4).  
Jesaja 41: 2 vervolgt ‘Wie heeft de rechtvaardige laten opstaan in het 
Oosten, de zege gegeven waar Hij zijn voeten zet? Wie heeft het 
gedaan en veroorzaakt? Hij die vanaf het begin alle geslachten 
oproept. Ik alleen, JHWH, de allereerste, die ook de allerlaatste zal 
zijn.’  
 
God heeft de geslachten in het leven geroepen, vanaf het begin. Het 
geslacht waar ik deel van uitmaak ligt in Zijn hand. Dit woord ‘geslacht’ 
is een ander Hebreeuws woord: ‘dor’.  
 

Dat betekent ook: generaties. Het is verwant aan het Arabische woord 
‘dar’: bewegen in een cirkel, ronddraaien, als een cyclus, maar ook: 
huis. Het wordt zo vaak gebruikt in de Bijbel, dat wij ons alleen 
beperken tot de grote lijn. 
‘Erken dan dat JHWH uw God inderdaad God is, de getrouwe God die 
zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem 
liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste 
generatie, maar die degenen die Hem verwerpen in hun eigen persoon 
straft en te gronde richt, hen persoonlijk.’ Deuteronomium 7: 9, 10 uit 
Willibrord Vertaling.  

Het valt op dat het Hebreeuwse woord ‘dor’ vertaald als: generatie of 
geslacht overwegend voorkomt samen met het woord verbond. Dat 
laat ons zien dat God trouw is aan de generaties van mensen die Hem 
liefhebben omdat Hij de God is die het verbond met de mens sloot. Die 
trouw is zo groot dat wij het niet meer overzien: de duizendste 
generatie.  
Het is dan ook niet vreemd dat het woord ‘emuna’: trouw steeds weer 
te vinden is in dit verband. Deuteronomium 7: 9: de trouwe God, die 
zich aan het verbond houdt en Psalm 90: 11: ‘van generatie op 
generatie duurt uw trouw, zoals ook in Psalm 100: 5 en Psalm 89: 1. 
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Psalm 78 dringt het volk eropaan om te vertellen over die trouwe God 
die zich aan het verbond houdt: ‘Wat wij hoorden en hebben geleerd, 
wat onze ouders ons hebben verteld, dat houden wij ook aan hun 
kinderen voor en zij geven het door aan een volgende generatie: de 
daden van JHWH, zijn macht en zijn pracht, de wondere werken die Hij 
heeft verricht.’  
En Exodus 3: 15: ‘God zei tegen Mozes: ‘Dit moet u tegen de 
Israëlieten zeggen: JHWH, de God van uw vaderen, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u 
gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men mij aanspreken, 
door alle generaties heen.’ God benadrukt Zijn eigen naam JHWH en 
daarmee zijn relatie met de generaties die volgen. 
  

Er is een duidelijk verschil tussen een persoon die JHWH vreest en 
één die JHWH haat. Psalm 112: ‘Gelukkig de man die JHWH 
vreest….zijn nazaten (dor) zullen machtig zijn in het land, 
rechtschapenen worden gezegend.’ En Psalm 109: 13 over de 
onrechtvaardigen: ‘Zijn familie wordt tot uitsterven gedoemd, met een 
generatie is zijn naam verdwenen.’  
Wij kennen ook allemaal Exodus 20:5: ‘Ik JHWH, uw God. Ik ben voor 
hen die mij haten een jaloerse God die de schuld van hun vaders 
wreekt op hun kinderen tot de derde en vierde generatie. Maar voor 
hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God 
die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.’  
Hoe belangrijk is onze plaats binnen de generaties! Onze keuze om 
God lief te hebben en onze plaats in de geestelijke wereld. Een nieuwe 
schepping te zijn is van verregaande invloed op de generatie en de 
familie waar wij deel van uitmaken. Wij maken het verschil: leven of 
dood!  
In de wetenschap wordt dit epi genetica genoemd. Ieder mens geeft 
DNA door (genetisch) maar ook daarbovenop (epi) cultuur en 
gewoontes die van levensbelang zijn.  
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In de psychologie spreekt men over ‘transgenerationeel trauma’ als wat 
onze ouders overkomen is ons leven kleurt en wij dat zonder te 
beseffen zomaar over kunnen brengen op onze eigen kinderen. Maar 
wij kunnen kiezen voor het doorbreken van deze patronen: 
Wedergeboorte in ons leven en het volgen van de leefregels die JHWH 
ons in liefde gegeven heeft.  
 
De afgelopen weken heb ik het getuigenis van verschillende mensen 
mogen horen, die vertelden van de wonderlijke weg die God met hen 
gegaan is door hen te genezen van pijn uit het voorgeslacht. Ja, wij 
dienen een machtig God, die heelt en losmaakt! Hem zij de eer! 
Samen met Israël dienen wij de God van de generaties om tot rijke 
zegen te zijn voor het plan dat God heeft met de mensheid: verlossing 
en tot onze bestemming komen.  
Misschien heb je geen kinderen maar dat maakt je niet minder 
verantwoordelijk voor de generatie die ons volgt, zoals ik over Rim 
geschreven heb in Persoonlijk Bericht. 
 
1 Kronieken 16: 15-18: ‘Denk altijd aan zijn verbond, het gebod dat Hij 
gaf voor duizend generaties, het verbond dat Hij sloot met Abraham, en 
de eed die Hij Isaak zwoer. Hij heeft die voor Jakob tot wet verheven, 
voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: ‘Ik zal u Kanaän geven. 
Ik wijs het u toe als bezit.’’  
God is trouw aan Zijn verbond, trouw aan het volk en trouw aan het 
land.  
Daarom is Joel 3: 20 (NBG) of Joel 4: 18, 20 (WV) ook zo’n 
fantastische belofte: ‘En op die dag…. blijft Juda altijd bewoont en ook 
Jeruzalem, van generatie op generatie.’ 
 

‘Het leuke van kinderen 
hebben is dat zij ervoor zorgen dat je altijd werkt’     Citaat Leo Roosjen 
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Vooruitblik  
 
Onlangs was ik voor mijn werk op de Safety & Security beurs in de 
Brabanthallen in ‘s Hertogen Bosch. Het is niet een beurs waar ik in 
mijn vrije tijd naar toe zou gaan, maar wat heb ik mijn ogen 
uitgekeken…!  
Er is zoveel mogelijk op het gebied van Security, high tech en artificial 
intellegence. Het gaat al zo ver dat camerasystemen mensen op basis 
van facial recognition uit een publiek kunnen filteren en kunnen 
alarmeren als het om mensen gaat die op de ‘black list’ staan. Ik dacht 
dat zoiets alleen in China verkrijgbaar was en niet op de Europese 
markt…  
 

Mede door het razendsnelle opkomen van artificial intelligence (AI) en 
chat gpt veranderd de wereld om ons heen snel. Heel snel. Zo snel dat 
o.a. wetenschappers en vooraanstaanden in de high tech wereld zich 
zorgen beginnen te maken en bang zijn dat we de gevolgen ervan niet 
meer overzien. Hoewel AI ingezet kan worden voor goede doeleinden, 
denk bv. aan de gezondheidszorg en het vroegtijdig opsporen van 
ziektes, kan het ook ingezet worden als controlesysteem waar China 
één van de voorlopers in is. 
Eén van onze hedendaagse tech giganten, genaamd Elon Musk, 
maakte recent de volgende statements: “When we can’t fight against it 
we need to intervolve with it” (als we er niet tegen kunnen vechten, 
moeten we ons ermee bemoeien) en “We are creating a new 
genesis” (we creëren een nieuwe genesis). Wat mij betreft zijn dit 
toonaangevende statements.  
 

Van een tijdperk waar ‘experimenteren’ op allerlei vlakken centraal 
stond, zijn wij in de westerse wereld in transitie naar een tijdperk waar 
‘controle dwang’ steeds meer toeneemt (overigens doel ik hier niet op 
de goed bedoelde maatregelen tijdens de coronapandemie). 
In de Schrift zegt God dat Hij het toelaat dat de tijd wordt versneld 
(Matt. 24:22). Gelijktijdig zullen Zijn aankomende oordelen ervoor 
zorgen dat wij af en toe een time-out krijgen, zodat zij die verloren zijn 
de mogelijkheid krijgen om terug te keren tot Hem (Openbaringen 15-
18).  
De weg voorbereiden van de Messias Jesjoea zal een wisselwerking 
zijn tussen Gods handelen, het handelen van Zijn dienstknechten (wij 
kunnen de tijd ook vertragen of versnellen) en de weg die de wereld 
besluit in te slaan. Wat dat laatste betreft lijkt de westerse wereld na 
Covid-19 ervoor te kiezen om in het oude vertrouwde verder te gaan 
en dat is helaas: Los van God.  
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VALKUILEN, VALSTRIKKEN EN PROACTIE vs REACTIEF 

Aan de tekenen van de tijden kunnen we herkennen dat alles in onze 
wereld zich aan het toespitsen is tot dat ene laatste finale moment dat 
van ons als gelovigen vraagt om ons met ijver in zetten om de weg van 
Jesjoea voor te bereiden. Wanneer het gaat om de weg voorbereiden, 
kunnen we ervan uitgaan dat we obstakels tegen gaan komen. De 
Schrift spreekt o.a. over valkuilen en valstrikken (zie bv. Ex.34:12, Ps. 

64:6 en Spr. 14:27). 
Deze valkuilen 
kunnen we 
tegenkomen in ons 
persoonlijke leven en 
willen ons ervan 
weerhouden dat wij 
Godsvruchtig zijn. 
Het zijn zeer zeker 
ook obstakels die 
ons ervan 
weerhouden dat we 
de komst van 

Jesjoea en Zijn Koninkrijk versnellen. Of wij het nu willen of niet, wij 
moeten als gelovigen er rekening mee houden dat we ten alle tijden 
waakzaam en alert moeten zijn om te voorkomen dat we in de 
valkuilen terechtkomen die onze tegenstander op onze weg plaatst.  
 
Het is net zoals in het Security vak: je bent alert, je waakt, je wacht en 
ondertussen ben je voorbereidt op het onverwachte. Al met al geen 
eenvoudige tak van sport, omdat het veel discipline van je eist.  
In de Securitywereld werken wij vanuit het principe ‘proactief 
beveiligen’. Om proactief te beveiligen heb je een bepaalde mindset 
nodig. Proactief betekent simpelweg dat je geen afwachtende houding 
hebt (reactief), maar dat je vooruitdenkt zodat je tijdig kan anticiperen 
op mogelijke dreigingen en deze weet te neutraliseren.  
 
In de evangelieverkondiging en het voorbereiden van de weg van 
Jesjoea verwacht God van eenieder van ons een proactieve houding 
(zie Spr. 10:26 en Matt. 24:14).  
 
Nu wij weten dat er op onze weg valkuilen zullen komen, moeten wij 
ons afvragen wat deze kunnen zijn. Want alleen dan kunnen we hier 
voortijdig op anticiperen en voorkomen we dat we in de valkuil 
terechtkomen – mits we ons niet reactief, maar proactief opstellen.  
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De grootste valkuil van deze generatie 
Zoals ik eerder al benoemde hebben we vandaag de dag te maken 
met grote maatschappelijke veranderingen. Eén van de grootste 
valkuilen vandaag de dag in kerkelijk en Messiaans Nederland is dat 
leiders en oudsten zo vastzitten in hun eigen gewoontes, denken en 
structuren dat ze de jongvolwassenen weinig tot geen gelegenheid 
geven om te groeien in geestelijke verantwoordelijkheden. Enerzijds 
heeft dit te maken met de tijd die zoveel veranderingen met zich 
meebrengt en de  jeugd  die een andere  zienswijze heeft  op  tradities,  
gedachtegoed en structuren. Anderzijds heeft dit te maken met een 
stukje dominantie en machtsculturen die overheersen in gemeentes en 
kerken.  
Al jarenlang hoor ik over jongvolwassenen die zich niet gehoord voelen 
en zich niet serieus genomen voelen in Christelijk Nederland. Het 
gevolg is dat er velen zijn die de kerk verlaten.  
Er zijn wel plekken waar jongvolwassenen een positie krijgen, maar 
dan moet je (even kort door de bocht) wel het liefst een hoge opleiding 
hebben genoten, de nodige welvaart hebben en een vooraanstaande 
positie genieten in de maatschappij. Het meest ideaal is als je iemand 
bent die intellectueel sterk en charismatisch is aangelegd en ook nog 
eens iemand bent die de ‘looks’ en kleding style meeheeft. Als je aan 
dergelijke voorwaarden niet voldoet, word je al snel ondergesneeuwd. 
Je wordt niet serieus genomen en daarmee word je aan de kant gezet 
en vergeten. 
Omdat wij te midden van een cultuur leven waar de norm is dat we zo 
met elkaar omgaan, zijn wij als gelovigen hiervoor verblind geraakt. Wij 
hebben niet door dat deze mentaliteit een grote valkuil is geworden op 
onze weg. Daarbij maken wij veelal niet meer het onderscheid tussen 
Goddelijke wijsheid en wereldse dwaasheid. Dit met gevolg dat wij de 
verkeerde personen een vooraanstaande positie geven. Spreuken 26:8 
zegt hierover: “Zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij 
die een dwaas eer geeft”. In andere woorden: als je een dwaas eer 
geeft, zal je je doel niet raken.  
Het aan de zijkant zetten van mensen die niet voldoen aan onze 
culturele maatstaven, maar wel oprecht en rechtvaardig zijn, is in Gods 
ogen een grote zonde en past niet bij Zijn bruid.  
In essentie erkennen wij op deze manier onze naaste niet met de 
potentie, gaven en talenten die God in hun leven heeft gelegd. Nog 
sterker gezegd: Hoeveel wij ook van onszelf zeggen dat we goede 
dienstknechten van God zijn, erkennen wij met een dergelijke 
mentaliteit eigenlijk God zelf niet. Is het niet immers Hij die in elk mens 
gaven en talenten heeft geschapen die bedoeld zijn om hun generatie 
en Gods Koninkrijk te dienen?   
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In de Schrift lezen we over meerdere jongvolwassenen die last hadden 
van dergelijke problematiek. Eén daarvan was David.  
David was gekozen door God en toch werd Hij met zijn gaven, talenten 
en roeping niet erkend door zijn eigen broeders en koning Saul (1 
Samuel 17). Koning Saul ging zo ver dat hij zijn eigen wapenrusting op 
David deed.  
Je zou ook kunnen lezen: “Koning Saul erkende Davids gaven en 
talenten niet en legde zijn eigen persoonlijkheid op David”. 
David zei daarop: “Ik pas jouw identiteit niet, daarin ligt niet mijn kracht. 
Ik ga zonder uw wapenuitrusting, gewoon zoals wie ik ben en zoals 
God mij heeft gemaakt/voorbereid”. 
Wij kennen allemaal de uitkomst van de strijd: Ondanks al de 
tegengestelde verwachtingen raakte David (met Gods hulp) ten volle 
het doel.   
Anticiperen op de valkuil 
Er zijn verschillende gevolgen wanneer wij in deze rumoerige tijden 
jongvolwassenen niet ondersteunen om geestelijke 
verantwoordelijkheden te dragen. In het ergste geval krijgen we een 
generatie die niet voorbereid en geoefend is om Gods taken te dragen 
met als gevolg dat de openbaring van Jesjoea en Zijn Koninkrijk moet 
worden uitgesteld.  
Nu wij ons bewust zijn van de valkuilen, is het onze taak om proactief 
op de valkuilen te anticiperen om te voorkomen dat het ertoe leidt dat 
de openbaring van Jesjoea en Zijn Koninkrijk moet worden uitgesteld. 
Mijn advies is het volgende: 
→ Wees bewust dat oude vertrouwde structuren niet goed genoeg 
meer zijn en durf mee te gaan met de tijd. 
→ Leg je mening en je eigen ik niet op jongvolwassenen, maar neem 
ze serieus in wat ze zeggen en laat zien dat je er wat mee doet.  
→ Geef jongvolwassenen expliciet de gelegenheid en de middelen om 
hun gaven te ontwikkelen. Zeker als ze hiertoe geen kansen hebben.  
→ Behandel jongvolwassenen niet volgens onze culturele norm maar 
wél rechtvaardig: zonder aanzien des persoons.  
→ Verander de gaven van anderen niet, maar wees degene die de 
gaven van anderen weet op te wekken en aan te wakkeren.  
→ Voel je vrij om raad te geven, maar doe dat zodanig dat anderen in 
hun eigen gaven weten uit te blinken.  
 
Willen jullie dat in de transitie van deze tijd de openbaring van onze 
Messias Jesjoea heel dichtbij is?!  
Dan moedig ik je aan om het advies actief toe te passen om te 
voorkomen dat we vast komen te zitten in de valkuil van onze vijand.  

MICHA 
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GROEI IN ISRAЁL 
 

Mijn naam is Beni Friedman en ik woon met mijn vrouw en drie 
kinderen in Jeruzalem in Israël.  
Ik ben werkzaam bij het Bijbelgenootschap in Israël en als tourgids. Als 
ik de groepen door het land heen leid vertel ik hen over de wortels van 
het Oude en Nieuwere Testament en de overeenkomsten tussen de 
beide Testamenten. 
Wij werken mee en onderwijzen een Messiaanse gemeente in 
Jeruzalem met de naam Darchei Noam. Eén van de hoofddoelen van 
onze gemeente en in het hart van de Joodse mensen in Israël is de 
Alija.  
Alija is het Hebreeuwse woord voor: opgaan, opklimmen. Vandaag de 
dag betekent het: immigreren in Israël. Vele uren worden doorgebracht 
in gebed opdat de Joden in de wereld wakker worden en naar Israël 
terugkeren. Dat vanwege het opkomende antisemitisme in de wereld.  
Velen van de jongere generatie die immigreren naar Israël komen tot 
het besef van God én God in het beloofde land. God werkt krachtig 
onder de jongere generatie. Deze jongeren zien hoe verdeeld de 
gelovigen zijn in het land en willen niets te maken hebben met die 
verdeeldheid. Wij zijn allemaal familie van elkaar in de Messias (en 
sommigen zijn ook fysieke familie).  
 
De jongeren en ook de ouderen zien God bewegen in Zijn trouw als 
nooit tevoren. God is trouw aan zijn Woord dat Zijn volk thuisgebracht 
zal worden en Hij is trouw aan Zijn  fundamentele uitspraak:  
‘Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot 
maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u 
zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen 
alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen.’  Genesis 12: 2,3.  

 
Een Bijbelvers dat belangrijk is voor de jongere generaties is deze:  
‘Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God 
die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die 
Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste 
generatie, maar die degenen die Hem verwerpen in hun eigen persoon 
straft en te gronde richt, hen persoonlijk… 
Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet 
volbrengt, dan zal de HEER uw God zich houden aan het verbond en u 
genade bewijzen zoals Hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. Hij 
zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal Hij de vrucht 
van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de 
worp van   uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond  
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die Hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gezegend zult u zijn 
boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en 
ook uw vee niet.  De HEER  zal u  behoeden voor  alle  ziekten en  alle  
verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die 
niet over u laten  komen, maar over uw vijanden.’  
Deuteronomium 7: 9-15.  
 
God richt ontegenzeggelijk een nieuwe generatie op die zoals eerdere 
generaties naar God luisterden en gehoorzaamden zonder de vraag te 
stellen: Waarom?  
Er is een gezegde in de Joodse wereld: ‘Wij zullen horen en doen.’ 
Exodus 24: 7. Dit is het sleutelvers van wat God op dit moment aan het 
doen is. Dit vers spreekt van een volk dat zo dicht bij Hem leeft, dat zij 
de wil van God kennen voordat Hij aan hen het waarom hoeft uit te 
leggen van datgene wat Hij ons vraagt te doen. Zij zijn verbonden met 
de wortel van de boom die het levenssap voortbrengt dat Gods Woord 
en Geest is. 
 
Mijn familie wordt herinnerd aan een bewustzijn dat altijd met ons 
meegaat en dat ook een tekst is welke belangrijk is voor veel jeugd en 
jongvolwassenen in Israël vandaag de dag nl. Jozua 24: 15: ‘Ik en 
mijn familie, wij dienen de HEER.’  
Ik bid dat iedereen die God liefheeft deze tekst uitleeft voor de glorie 
van Zijn Koninkrijk. 
 

Shalom en zegen uit Jeruzalem!  BENI 
 

GEBED VOOR ISRAEL EN DE VOLKEN 
 
Wij bidden de 1ste en de 3e zondagavond van de maand van 19.30 tot 
21 uur op Koperwiek 108,  3766 AK  Soest  voor  Israël  en  de volken.  
Data: 2 en 16 juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17 september, 1 en 15 
oktober 2023. 
Neem voor informatie contact op met Sifra: sifraessid@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
Iraakse joden in Israel 

about:blank
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JULLIE GIFTEN MAKEN ONS WERK MOGELIJK 

Tijdens onze reis in Tunesië hebben wij namens u een gift gegeven 
aan de Huisgemeente in Bizerte voor ondersteuning van de noden van 
de gelovigen. De inflatie in Tunesië is torenhoog en inkomsten uit werk 
zijn niet voldoende voor het dagelijks levensonderhoud, laat staan voor 
medische kosten en kosten van vervoer naar samenkomsten en 
gastvrijheid tijdens de samenkomsten. Samenkomsten worden vaak 
gehouden in het bos. Graag willen wij de gemeente dit jaar nog een 
keer ondersteunen met een bedrag. Help je mee? Giften zijn welkom 
onder vermelding van ‘HUISGEMEENTE TUNESIE’. 
 
Mocht je willen bijdragen aan de kantoor- en productiekosten van de 
nieuwsbrief dan kan je geven onder vermelding ‘ALGEMEEN’. 
 
Wil je persoonlijke ondersteuning geven aan Sifra Essid dan kan dat 
onder vermelding van ‘PROJECT VERZOENING’. 
 
Beni Friedman is met zijn vrouw Naomi en 3 kinderen werkzaam in 
Jeruzalem. Hij werkt voor zijn inkomen bij het Bijbelgenootschap. 
Daarnaast is hij werkzaam voor een huisgemeente en in de bediening 
van verzoening. Voor deze bediening is veel ondersteuning nodig! Je 
gift is welkom onder vermelding van ‘UW VOLK IS MIJN VOLK’. 
 
IBAN: NL28INGB0000318452 van Stichting Cornerstone te Soest 
Voor financiële vragen kunt u terecht bij de penningmeester: André 
Schaap: info@as-administraties.nl 
 

DANK- EN GEBEDSPUNTEN 
 

- Wij danken God voor het wonder dat plaatsgevonden heeft in 
Tunesië waar op de internationale boekenbeurs de Bijbel en boeken 
met uitleg verkocht werden (lees WONDEREN). Wij danken Hem dat 
Hij een God van wonderen is, Zijn Woord in mensenharten zaait en 
laat ontkiemen. Wij verwachten oogst! 
- Wij danken God dat er in Noord-Afrika gezinnen zijn met 
opgroeiende kinderen die het evangelie horen en in Jesjoea geloven! 
Wij bidden voor de druk die deze gezinnen ervaren en vooral de 
kinderen en de jeugd als zij in een islamitische wereld in de wijde 
omgeving de enige zijn die in Jesjoea geloven. Wij zegenen hen, dat 
Gods Woord diep in hun hart mag wortelen en dat zij dagelijks de 
liefdevolle aanwezigheid van de Vader ervaren, zodat zij opgroeien tot 
stabiele volwassen  Christenen.  Wij bidden  ook  voor  hun  ouders die  

about:blank
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die geen voorbeeld hebben van hoe kinderen op te voeden van uit 
Gods Woord, maar alles zelf uit de Bijbel halen. 
-Het gebed van de Noord-Afrikaanse gelovigen in Jesjoea is dat het nu 
mogelijk gaat worden dat het Bijbelgenootschap officieel door de staat 
erkend gaat worden in Libië en dat er een kantoor komt in het land en 
een boekwinkel waar de Bijbel verkocht kan worden. Wij bidden met 
hen mee. 
- In Algerije wordt gebed gevraagd voor de stad Adra in het 
zuidwesten van het land. Het is een woestijnstad waar veel Kabylen 
werken en mensen van andere Berberstammen.  
Er zijn geen gelovigen in Jesjoea in de stad. Toen de stad bezocht 
werd door evangelisten werd hen gesmeekt om te blijven. Dat is tot op 
vandaag nog niet mogelijk gebleken. Bid dat er in Algerije gelovigen in 
Jesjoea opstaan die ondanks alle verdrukking die er in het land is, hun 
leven willen offeren om in Adra te gaan wonen en om daar een 
huisgemeente te beginnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amazigh vlag 

-  In Marokko  
is een poosje geleden gebed gevraagd dat de gelovigen in het Midden-
Atlas gebergte tijd gaan nemen om samen te komen om te bidden voor 
hun land. Dat is een keertje gebeurd maar de wens is dat er regelmatig 
gebeden gaat worden door de gelovigen voor hun eigen regio en volk 
en ook voor de overheid van het land.  
Wij bidden dat de gelovigen gaan begrijpen dat zij autoriteit hebben in 
de hemelse gewesten en als priesters dienst mogen doen voor hun 
eigen volk. 
-  Koning Abdullah ll van Jordanië staat in tegenstelling tot zijn vader 
vijandig tegenover Israël. Hij beschuldigt Israël van allerlei onjuiste 
veronderstellingen door b.v. te zeggen dat Israël de Christelijke heilige 
plaatsen in Jeruzalem bedreigd. Israël heeft door de jaren heen 
geprobeerd om deze vijandige houding te laten verminderen door 
waterovereenkomsten.  
Israël doneert al jarenlang grote hoeveelheden water uit het Meer van 
Galilea en ontzilt drinkwater aan Jordanië en doet er alles aan om een 
werkbare relatie met het land in stand te houden.  
 



18 

Begin april heeft Abdullah een heilige oorlog tegen Israël uitgeroepen 
toen men meende dat de Israëli’s de status-quo op de Tempelberg 
wilde veranderen. Ook is er een Jordaanse diplomaat bij de Allenby 
grensovergang aangehouden met meer dan 200 vuurwapens 
verborgen in zijn auto, bestemd voor Palestijnse terroristen. Het blijkt 
dat deze persoon al 12 keer eerder smokkelwaar Israël heeft 
binnengebracht en daarvoor geld ontvangt van de IRG (Iran).  
Wij bidden voor Jordanië, het volk en de overheid dat hun ogen 
opengaan voor de zegen die Israël is als buurland. Wij bidden voor 
onze broeders en zusters in Jordanië die samenwerken met 
Messiaanse gelovigen en regelmatig naar Israël reizen om daar tot 
zegen te zijn en voor de Arabische organisaties in Jordanië die al 
jarenlang Arabische werkers uitzendt in moslimlanden om het 
Koninkrijk van God te prediken en verlossing in Jesjoea.  
Zij zijn een ankerpunt in het werk van Verzoening tussen Joden en 
Arabieren. 
-  Wij zegenen Joseph en Ibtisam Haddad die met hun gemeente (die 
ontstaan is uit Libanese vluchtelingen in Israël) materiële 
ondersteuning biedt aan de veelal arme Arabische bevolking in Israël. 
Zij delen voeding en hygiëneproducten uit aan gezinnen met kleine 
kinderen, producten die noodzakelijk zijn om te overleven. Er zijn veel 
jongeren die helpen, een nieuwe generatie. Wij bidden dat hun 
houding en woorden een getuigenis zijn tot zegen en verlossing van 
de Arabische bevolking in Israël. 
 

WONDEREN 
 

Tijdens onze reis naar Tunesië vond er in de hoofdstad Tunis een 
internationale boekenbeurs plaats. Sinds enige tijd is het 
Bijbelgenootschap officieel actief in Tunesië.  
Zij hebben een boekhandel waar tussen gewone boeken Bijbels 
verkocht worden. Een geliefde broeder van een huisgemeente werkt er 
dagelijks en voert vele gesprekken over het geloof en geeft antwoord 
op vragen van mensen of voorziet hen van de gevraagde informatie. 
Deze broeder stond ook op de internationale boekenbeurs. Hij heeft 
dan zijn gitaar bij zich en maakt bij zijn kraam aanbiddingsmuziek, 
zonder de woorden hardop te zingen,. 
In het weekend keek ik het journaal op de televisie en daarin werd 
verslag gedaan van de boekenbeurs. Plots kwamen er beelden voorbij 
waarin te zien was dat de Bijbel verkocht werd, openbaar op de 
Tunesische televisie! 
Onze broeder was uitgelaten toen hij aansluitend op zijn 
werkzaamheden voor de beurs terugkwam naar zijn woonplaats en als  
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eerste bij ons op bezoek kwam. Hij kon alleen maar uitbrengen: “dit is 
een wonder, dit is een wonder!” 
Tunesische mensen die de boekenbeurs bezochten zagen de 
Tunesische vlag bij de stand van het Bijbelgenootschap en dat de 
Bijbel te koop was onder de Tunesische vlag. 
Zij zeiden: Hoe is dit mogelijk? De Bijbels werden met grote korting te 
koop aangeboden zodat iedereen zich een exemplaar kon veroorloven 
omdat a.g.v. de inflatie mensen eigenlijk niet meer in hun dagelijks 
levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werden vele boeken 
verkocht met getuigenissen en uitleg. Ook was de versie Hebreeuws-
Arabisch te koop! 
Een wonder! 40 jaar geleden waren er helemaal geen Bijbels te vinden 
in het land. Gelovigen vertelden dat zij thuis nog steeds het 
evangelisatiemateriaal bewaren dat ik ooit vroeger met de hand 
maakte, omdat er niets te krijgen was. Veel Bijbels werden 
binnengebracht met geheime transporten, in de koffer van toeristen of 
in containers tussen huishoudgoederen van expats.  
En nu, 2023….God is een God van wonderen! Hij zaait Zijn Woord en 
wij werken met Hem mee en bidden dat Zijn Geest het Woord laat 
ontkiemen in mensenharten! 
 
GEBEDSVERHORINGEN 
Op de ochtend van 1ste Pinksterdag 2023 vond na 21 dagen van 
voorbede voor Israël op de zuidelijke trappen van de Tempelberg een 
gebedsbijeenkomst plaats,. Het indringendste gebed was dat de sluier 
die Israël verblindt, scheurt. En daarmee dat Israël een ongelofelijke 
zegen zal zijn voor de naties: leven. Er waren Messiaanse Joden, 
Arabieren en mensen uit allerlei volken bijeen. Digitaal was men 
verbonden met 5 miljoen mensen wereldwijd die voor Israël hadden 
gebeden.  
Eén van de onderwerpen die mij bijzonder opviel was dat de 
internationale gebedsbewegingen zich samen zijn gaan voegen met 
Messiaanse Joden.  
Dat is een onderwerp waar wij al lang voor bidden. Een ander 
onderwerp waar wij voor bidden is dat de gebedsbewegingen 
afstemmen op de zendingsorganisaties. Ook dat is een 
gebedsverhoring.  
In 2033 is het 2000 jaar geleden dat in het leven van Jesjoea de 
eeuwige heilsfeiten plaatsvonden en werkelijkheid werden. De 
komende 10 jaar wijden de gebedsbewegingen en de 
zendingsorganisaties zich toe om de einden van de wereld met het 
evangelie te bereiken. Zie: www.2033.earth. Wij bidden: Uw Koninkrijk 
komt! Doe je mee? 
 
 

about:blank
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HET KANTOOR VAN STICHTING CORNERSTONE IS 
ZOALS BIJ DE MEESTEN NU BEKEND:  

 
KOPERWIEK 108,  
3766 AK SOEST.  

 
TEL. 035 588 03 13 OF 06 347 144 32 

Kamer van Koophandel 41190181  
RSIN nummer 8058.93.957 

 
 
 
 
 
 

U kunt uw gift storten op 
rekeningnummer IBAN: NL28INGB0000318452  
T.n.v. Stichting Cornerstone o.v.v. projectnaam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrucht van berouw en verootmoediging : 

‘Schenk aan Sion weer geluk, 

Dat is toch uw diepste verlangen; 

  Bouw Jeruzalems muren weer op.’  

Psalm 51: 20 

 


